
Van slopen naar nieuwbouwwoningen in de Revius-, Camphuysen en Spieghelstraat
Een warme wijk, waar de bewoners liefdevol over spreken
Een buurthuis, levendig in de jaren negentig en nog steeds veel te beleven
“De wijk is wel mooi” zei ze, “Er is veel groen” en 
“Er is veel activiteit, er valt veel te ondernemen”
“Voor mij is de Wijert een plek waar ik graag en veel kom” en
“Ik denk dat nieuwbouw de hele omgeving verbetert”

Lang voordat de nieuwbouw verrijst is het al een voldongen feit,
Dat de wijk leeft en dat naast degenen 
naar wie straten zijn vernoemd het de bewoners zijn die 
geschiedenis schrijven en schreven want 

‘De Wijert Voedt’, tegen voedselverspilling
zorgt voor brood, kaas en groenten, maandelijks 
En dat is meer dan een warm bord eten, het is
mensen uit de eenzaamheid halen en nieuwkomers verwelkomen - 
van ‘overleven’ en ‘alleen’ naar ‘samen leven’
 
Garageboxen die dienden als weggeefkast, winkeltje en bibliotheek
Waar één idee van één persoon die de kar trekt, bloeit en groeit door de kracht van velen
en de strijd tegen verspilling de sleutel tot meer verbinding is gebleken 
Er is reuring, gezelligheid, met z’n allen, de Wijert bezit straten vol leven

Waar schatten worden gezocht en geveltuintjes worden aangelegd
Waar een olifantje en papegaai een vreemde niets maar een wijkbewoner des te meer zegt
Waar “wat doe jij” uit de mond van kinderen uitmondt in
tuintjes, ranja verkopen, picknicktafel, contact op straat en contact op whatsapp…

Woorden als “Ik ontmoet hier altijd iemand” zijn de kers op de taart en zo 
worden straten een buurt
Dat echte contact, is, wordt met klem gezegd, belangrijk, 
zo ook dat iedereen meepraat
En de hoop is dat nieuwe bewoners meegaan 
in de sfeer waarvoor de basis reeds jaren is gelegd

Mensen verhalen ook over armoede, eenzaamheid en laaggeletterdheid in de buurt
Soms moet je slopen voor je bouwt, van schroot naar hout en beton zodat het niet meer schuurt
met mooie wensen en goede hoop is daarom de Wijkdeal gesmeed en 
samen werken we aan de toekomst van de Wijert, voor alles wat nog niet beter kon
De verwachting wordt uitgesproken dat de nieuwbouw de hele woonomgeving verbeterd 
En bewoners worden betrokken, via meerdere wegen

En laten we niemand vergeten, want we zijn

Samen de Wijert, waar geschiedenis wordt geschreven
Samen de Wijert, waar we liefde en leed delen
Samen de Wijert, waar nieuwbouw samen gaat met nieuwe verhalen en herinneringen maken
zodat buren met elkaar kunnen lezen en schrijven om zo samen te genieten van het leven
Samen gaan we het in de Wijert beleven!

Deze tekst is gemaakt door Cissy Joan en door haar voorgedragen op 8 november tijdens de start van de nieuwbouw in De Wijert. Cissy
sprak met diverse wijkbewoners en gebruikte hun verhalen als inspiratiebron voor de tekst.


